Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep.

We bespreken een uitgave van Den Hertog Houten:
Robert Murray McCheyne - De Bron van zaligheid.
Aantal blz.: 566. Prijs: € 29,90, gebonden uitgave.

Proficiat aan het adres van de uitgever: een voornaam gebonden uitgave met een rijke
inhoud. De 64 preken en 15 bijbellezingen zijn opnieuw uit het Engels vertaald.
McCheyne (1813-1843) was vanaf 1835 hulpprediker en daarna tot zijn overlijden predikant
in Dundee, van 1836 tot 1843.

De preken waren geschreven ter voorbereiding op de verkondiging in de eredienst, als vrij
uitvoerige schetsen, soms enigszins in telegramstijl.

Vrienden en bekenden, waarvoor de overledene een geestelijke vader was, hebben
aangedrongen op een uitgave van de preken en de bijbellezingen.

De prediking van McCheyne kenmerkt zich door een grote bewogenheid, doortrokken van
de liefde tot Christus en van liefde tot de gemeente waaraan hij verbonden was.

Het zijn goed leesbare en geestelijke heel leerzame preken!

Geschikt voor persoonlijk gebruik voor de stille tijd en als dagboek om de dag te
beginnen/af te sluiten, voor de opening van een (kerkenraads)vergadering. Het is een
goudmijn: waardevol en waardevast. Geschikt om cadeau te geven!

Ik geef enkele citaten:

Preek 14. Kan een vrouw vergeten? Jesaja 49: 14 en 15. ‘Zo zal Ik toch u niet vergeten!’

We moeten eens vragen naar de tijden waarin de gelovigen denken dat ze verlaten zijn: Het
is in een tijd van bezoeking. Denk aan Naomi: ‘Noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara’ Zo
was het ook bij Hizkia . ‘Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven’. Zo was
het ook met Job. ‘Zijn hand losliet en een einde met mij maakte’.

‘De slagen waren bedoeld om u nader tot Christus te brengen, tot een vollere genieting van
God’. (113/114)

De Tien maagden (1) - Matthelis 25: 1-13. ‘Ach mijn vrienden, laat u niet bedriegen. Zeg me
niet dat u onder het gehoor zit van die en die predikant, dat u overtuigingen hebt gehad,
vrijmoedigheid in het gebed. Maar bent u veranderd? Hebt u een nieuw hart gekregen? Is
de hemel begonnen? Hebt u olie in uw vaten, met uw lampen? (483)

De Tien maagden (2) Hoe slapen de schijngelovigen? ‘Ze houden op met bidden. Lange tijd
baden ze en smolten ze er helemaal in weg. (-) Zij werden allen sluimerig en vielen in slaap.
Ze hebben het gezelschap opgezocht of ze zijn slaperig, ze hebben er geen trek in en zo
laten ze het gebed langzaamaan na’ (487).

De Tien maagden (4). ‘Sta ernaar ware genade te bezitten in uw hart, dat Christus uw
gerechtigheid zal zijn, dat uw ziel zal leven’ (499).

Een uitgave die er uitspringt! Van harte aanbevolen.
drs. lLA. Kole



